De Binnenstad

AGENDA

16 mei Tweede pinksterdag, vrije dag
17 mei Studiedag, vrije dag

25 mei GEEN jaarfeest

28 mei Samendoedag

13 juli Jaarfeest

Nieuws van het Binnenstadplein

ledereen heeft het al gezien, er is weer wat nieuws op het plein. Van boomstammen is er een mooi
labyrinth gemaakt wat uitnodigt tot klimmen, klauteren, balanceren of gewoon lekker zitten en
chillen. Het labyrinth is bedacht door kinderen uit groep 8. Het is nog niet helemaal af, er moet nog
boomschors onder, dat doen we op de samendoedag.

Ook de kinderen zijn druk bezig met de moestuinbakken, de Tussenbouw heeft een paar bakken
waar zij verantwoordelijk voor zijn en de 3 bakken langs het pad worden verzorgd door bewoners
van huize Kohlmann, leuk om te zien hoe enthousiast zij bezig zijn, neem eens een kijkje in de tuin en
vergeet ook de aandachtstafel in de hal niet. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Laat het even weten
aan Huguette. Oh, de moestuinders zijn ook nog op zoek naar kweekbakken om in de school te
kunnen voorzaaien. Dus mocht u toevallig nog een stoffig exemplaar bezitten, neem het mee naar
school.

En ook de kloostertuin wordt mooier en mooier, wil je meehelpen met het onderhouden hiervan?

Laat het even weten aan Jenske.

Ook onder schooltijd wordt er hard aan het plein De nieuwe speelplek (iemand een suggestie voor

gewerkt. Op deze foto ziet u hoe een dode taxus een toepasselijke naam?) biedt aanleiding tot

met vereende krachten wordt verwijderd. velerlei  evenwichtsoefeningen en  andere
acrobatische toeren.



De samendoedag

Op 28 mei is het weer zover, een samendoedag. ledereen die al eens is geweest weet hoe gezellig
dat is. We beginnen om 11 uur en gaan door tot 16 uur, iedereen is van harte welkom, de hele dag,
een deel van de dag of een uurtje.

Wat gaan we doen?

-boomschors in het nieuwe labyrinth.

-we gaan aan de slag in de kruiden/dudoktuin, nieuwe bedden maken voor al die plantjes van
Nederlands bekendste grootgrutter, paadjes maken tussen de bedden, onkruid wieden, een
compostplek maken etc.

-er wordt een heuse "geluksmuur" gemaakt. Een stapelmuurtje met het puin wat er nog is, oude
dakpannen (wie heeft er nog wat, neem ze mee!), scherven van dat mooie kopje wat kapot viel, die
mooie schelpen van vakantie. Neem het mee en bouw mee aan deze bijzondere muur.

-de tufsteenklauterroute mag bijgewerkt worden En we verzinnen vast nog wel meer.

We hopen weer op een mooie opkomst!

We mogen gratis lunchen bij de Walburgiskerk, zij organiseren die dag een stadsbrede lunch voor alle
arnhemmers met diverse activiteiten, wil je meelunchen? Aanmelden kan hier:
stadsbredelunch@gmail.com (de lunch is tussen 11.30 en 14.00)

Groene groeten van Jenske van het Binnenstadplein.

Het techniektoernooi!

Het is alweer bijna een maand geleden, maar nog zeker niet vergeten!

Een maand geleden deden 4 jongens uit de groep van Gertjan mee aan het techniektoernooi. In
teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op
school. Er is eerst een regiofinale. De winnaars uit de regio's mogen het tegen elkaar opnemen
tijdens de finale in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Helaas is het voor ons nooit zover
gekomen, maar ze zeiden zelf: “Meedoen is belangrijker dan winnen!” Volgend jaar weer een nieuwe
kans!
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