
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

11 september  Blokhutdag Onder- en Middenbouw 

12 t/m 14 september Blokhutkamp Bovenbouw 

15 september  Blokhutdag Tussenbouw 

4 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 

10 en 11 oktober Onderwijsinspectie op school 

14 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

Helpende handen 

Na de oproep in de Nieuwsbrief vorige week 

hebben zich al 2 ouders gemeld voor het bieb 

team. Ook zijn er al 9 ouders die dit jaar voor 

ons de was doen. Heel fijn, dank jullie wel! 

 

Nieuwe gezichten in school stellen zich voor 

Deze week Ilse en Harriët, beiden werkzaam in de Tussenbouw. 

Mijn naam is Ilse van Houtum, ik ben 53 jaar en woon samen met mijn 2 kinderen 

in Oosterbeek. Mijn beide zonen zitten op het Montessori college in Arnhem,  in 

de tweede klas. Dit is niet toevallig, het Montessori onderwijs heeft me altijd al 

aangesproken.  

Ik heb 33 jaar in Tiel gewerkt, de eerste jaren als kleuterjuf en ben daarna van de 

onderbouw naar de midden- en bovenbouw gegaan. Het mooiste vond ik om te ontdekken dat op 

iedere leeftijd kinderen boeiend zijn en dat iedere leeftijd zijn eigen charme en uitdaging heeft. Mijn 

kleuteropleiding als achtergrond heeft ervoor gezorgd dat ik ook in de bovenbouw altijd uitging van 

het kind, en niet in eerste plaats van de leerstof. Dat was in het reguliere basisonderwijs niet altijd 

vanzelfsprekend maar ik merkte wel dat het veel beter voor de kinderen was.  

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en was blij dat de kans zich voor deed om op de binnenstad te 

mogen komen werken. Ondanks dat het best spannend is om na zo’n lange tijd een overstap te 

maken ben ik blij dat ik het heb gedaan : In deze eerste weken heb ik mogen ondervinden wat een 

fijne, gezellige school dit is met heel fijne collega’s, aardige ouders en superleuke kinderen !  

 

De kleuters hebben geteld, en 
geteld, en geteld. Ze weten nu 
wat ‘meeste’ is en ‘evenveel’. 

 
Yannick op zijn eerste werkdag als bibliothecaris 



Hallo allemaal, 

Mijn naam is Harriët ten Hove. Ik ben 48 jaar, getrouwd en moeder van twee 

kinderen. Ties en Kick 19 en 16 jaar oud. In de afgelopen jaren heb ik als invaller 

gewerkt op diverse scholen in Arnhem en een langere periode op de Arnhemse 

Montessorischool. Daarvoor ben ik werkzaam geweest op de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen voor het Knooppunt Wetenschap en Techniek en het 

Ixperium. Het Ixperium biedt alles op het gebied van leren met ICT aan leerlingen 

en leerkrachten van Delta, Fluvius en de Basis. 

Vorig jaar heb ik, als invaller, al enige tijd gewerkt op de Binnenstad in de 

tussenbouw. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan en ik ben dan ook heel blij dat ik onderdeel mag 

zijn van deze mooie school. De afgelopen 2 weken heb ik als thuiskomen ervaren. De kinderen, 

collega’s en ouders hebben mij het gevoel gegeven welkom te zijn. We hebben afgelopen 

dinsdagavond een ouderavond gehad en de eerste welkom gesprekken zijn gevoerd. Het is voor een 

nieuwkomer, zoals ik, heel fijn om op deze wijze kennis te kunnen maken met iedereen en ik ervaar 

dit dan ook als heel positief. Ik hoop dat we er met elkaar een mooi jaar van gaan maken!  

Groetjes, 

Harriët 


