
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

4 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 

10 en 11 oktober Onderwijsinspectie op school 

14 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

26 en 27 oktober Schoolfotograaf 

 

  
 

Op avontuur in het bos en broodjes bakken; onmisbare ingrediënten van een blokhutdag vinden de 
kinderen uit de Middenbouw. 

 

Vijf oktober staakt het team 

Zoals u wellicht in de pers al vernomen heeft, wordt er op donderdag 5 oktober de hele dag gestaakt 

in het primair onderwijs.  

Om goed onderwijs door gemotiveerde en goede leerkrachten ook in de toekomst te kunnen blijven 

garanderen is het belangrijk dat er passende arbeidsvoorwaarden zijn. De arbeidsvoorwaarden voor 

leerkrachten in het PO staan al langere tijd erg onder druk en normaal overleg heeft nog niet tot een 

oplossing geleid. 

Ook de leerkrachten van de Binnenstad staken op 5 oktober en daarom is de school de hele dag 

dicht. 

 

Dit betekent dat u zelf op 5 oktober opvang voor uw kind moet organiseren. 

 

We begrijpen dat we u hierdoor met een probleem opzadelen, maar hopen dat u desondanks begrip 

heeft voor actie. Meer informatie over de staking vindt u op www.pofront.nl.  

Mocht u nog vragen hebben dan horen we die graag. 

Met vriendelijke groet, 

Barbara 



P.S.  Als u door zwaarwegende omstandigheden toch niet in staat bent om zelf een oplossing te 

realiseren op 5 oktober, dan kunt u dit uiterlijk 19 september bij mij of Wilma Nefkens 

aangeven. 

 

Nieuwe gezichten in school stellen zich voor 

Deze week Jean en Kika. 

Hallo allemaal! 

In deze nieuwsbrief zal ik mij even voorstellen, alhoewel veel ouders mij al wel 

een beetje kennen.... 

Ik ben Kika Kok, leerkracht in de Middenbouw in de groep van Janneke. 

Afgelopen 3 jaar heb ik regelmatig in de groep van Wilma gestaan op 

maandag. Dus gelukkig ken ik al veel kinderen en ouders. Hartstikke leuk! 

Ik heb een tijdelijke functie binnen Fluvius en heb de afgelopen jaren veel gewerkt op De Dorendal in 

Doorwerth, de school waar mijn eigen kinderen hebben gezeten. Ik woon in Doorwerth samen met 

Hans, mijn partner, mijn 2 kinderen Quisa (14) en Okke (11) en onze 2 zwarte katten. 

Per 1 november verhuizen we naar Oosterbeek, waar we gaan wonen in een leuk jaren-50 huis met 

een grote schuur. In die schuur ga ik mijn passie voor Yoga vormgeven. Ik ga daar mijn eigen 

yoga/ontspanningsstudio creeeren. Joepie, een droom die uitkomt! Want naast het lesgeven, wat ik 

al jaren doe...., en nog steeds uitdagend en leuk is, geef ik ook al geruime tijd Yogalessen voor 

kinderen, families en volwassenen. Koning Zwaan, zo heet mijn bedrijf, verzorgt lessen in Oosterbeek 

en omstreken. Het combineren van deze 2 banen is soms een uitdaging maar juist ook een prachtige 

aanvulling in alle opzichten! 

Natuurlijk vind ik het superleuk om wat yoga-activiteiten, spelletjes en oefeningen te doen in de 

groep met de kinderen. Naast de yoga ben ik ook gek op voorlezen...... en ben ik graag creatief bezig 

met de kinderen. 

 

Beste lezers, 

Mijn naam is Jean-Duaeni Arends, 29 jaar oud, geboren op 31 juli 1988 te 

Oranjestad, Aruba. Sinds vorig jaar vader van een zoon Damian, getrouwd 

met Samantha en woonachtig in Arnhem. In 2008 ben ik naar Nederland 

verhuisd om mijn dromen na te jagen. Begin dit jaar ben ik aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent Lichamelijke Opvoeding 

afgestudeerd en sinds kort werkzaam op drie scholen in Arnhem waaronder 

De Binnenstad. 

Naast mijn functionerende rol als gymleraar sta ik ook graag in het 

zwembad. Dit doe ik al 16 jaar. Sinds vorig jaar verzorg ik binnen de vakgroep 

het schoolzwemmen voor heel veel kinderen in Arnhem. 

Door de combinatie van zowel gym, -en zwemleraar te zijn, haal ik heel veel plezier uit het werkveld 

en dit zorgt ervoor dat ik een goede balans uit mijn werk haal. Door mijn expertise Talentidentificatie 

en ontwikkeling zie ik altijd leuke mogelijkheden in mijn vakgebied om het maximale uit ieder kind te 

halen. 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen en collega’s de sportactiviteiten tijdens de blokhutdag met 

veel enthousiasme ontvangen. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar! 



Bouwnieuws 

De Middenbouw 

Kosmisch thema: Ontstaan van het heelal.  

U heeft ze misschien al in de school zien hangen! Met krijt en ecoline hebben de kinderen hun eigen 

oerknal gemaakt. Ze weten er ook al veel van. Zoals over de materialen, die bij de oerknal vrij 

kwamen.De komende weken ontdekken de kinderen hoe de sterren en planeten zijn ontstaan. En de 

kinderen ontdekken van elkaar wat ze eigenlijk allemaal al weten. En dat is al heel veel! Het zijn 

echte wetenschappertjes! 

 


